Mijn gedachten kunnen ook mijn vuur van boosheid blussen.
Dat lukt met koele gedachten!

Ach, het ging
per ongeluk...

Koele gedachten
die ik wil gaan gebruiken:

Nog wat mogelijke voorbeelden:
* ik ga gewoon met een ander spelen...
* morgen is er weer een nieuwe dag...
* ach, soms verlies ik, soms win ik...
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